VOOR KINDEREN

Giechel
(Tekst en muziek: Jesse Blokdijk, Mijke Breepoel, Diandra Burger, Kirsten Michel)

Ik kan er niets aan doen
Ik weet gewoon niet hoe
Oh jee ik voel een kriebel, kriebel

Hetis stilin de klas
De juf zegt dat we nu niet mogen praten
Niemand spreekt, niemand lacht
Maar ik weet nu al dat ik het niet kan laten

M'n wangen worden roder
Tranen in m'n ogen
Waarom gebeurt dit elke keer

Ik kan er niets aan doen
Ik weet gewoon niet hoe
Oh jee ik voel een kriebel, kriebel
Ik doe het niet expres
Maakt niet uit wat je ook zegt
Oh jee hier komt de giechel, giechel
En iedereen die hoort me
Ik kan er niet mee stoppen
Ha houdt het nooit meer op
Ik kan er niets aan doen
Ik weet gewoon niet hoe
Oh jee hier komt de giechel, giechel
Oh-oh

Het is stil hier in huis
M'n moeder die probeert ons iets te zeggen
Het is heel, heel serieus
Maar m'n mondhoeken die voel ik alweer trekken

M'n wangen worden roder
Tranen in m'n ogen
Waarom gebeurt dit elke keer

Ik kan er niets aan doen
Ik weet gewoon niet hoe
Oh jee ik voel een kriebel, kriebel
Ik doe het niet expres
Maakt niet uit wat je ook zegt



Oh jee hier komt de giechel, giechel
En iedereen die hoort me
Ik kan er niet mee stoppen
Ha houdt het nooit meer op
Ik kan er niets aan doen
Ik weet gewoon niet hoe
Oh jee hier komt de giechel, giechel
Oh-oh

Hi hi hi, ha ha ha
Het is ok, laat het gaan
Hi hi hi, ha ha ha
Het is ok, laat het gaan

Ik kan er niets aan doen
Ik weet gewoon niet hoe
Oh jee ik voel een kriebel, kriebel
Ik doe het niet expres
Maakt niet uit wat je ook zegt
Oh jee hier komt de giechel, giechel
En iedereen die hoort me
Ik kan er niet mee stoppen
Ha houdt het nooit meer op
Ik kan er niets aan doen
Ik weet gewoon niet hoe
Oh jee hier komt de giechel, giechel
Oh-oh



